
 

  

Wim van der Zalm 



 Geest van hierboven,  
leer ons geloven,  
hopen, liefhebben allermeest. 

 

Na een rijk leven en een bewonderenswaardig gedragen slopende ziekte, hebben 
wij afscheid moeten nemen van mijn lieve man, onze vader, schoonvader, groot- 
en overgrootvader 

Wim van der Zalm 
Gdynia Polen, 4 november 1927                                     Rossum, † 27 november 2021 
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Ap en Gaston 
 
27 november 2021 
Burchtstraat 12, 5328 CR  Rossum 
0418 - 66 13 74 
 

De dankdienst voor zijn leven wordt gehouden op vrijdag 3 december om  
13.30 uur in de kerk van De Protestantse Tweestromengemeente , Maasdijk 14, 
5328 BG  Rossum. 
 

De begrafenis zal aansluitend plaatsvinden op de Algemene Begraafplaats aan de 
H.C. de Jonghweg te Rossum. 
 

Hierna ontmoeten wij u graag in restaurant De Gouden Molen, Waaldijk 5,  
5328 EZ  Rossum. 
 
 

Wim is thuis in zijn vertrouwde omgeving. Mocht u persoonlijk afscheid 

van hem willen nemen, dan kunt u bellen om een afspraak te maken. 

Anders wordt bezoek naderhand ook op prijs gesteld. 

Omdat we ons zoveel mogelijk aan de regels van het RIVM dienen te 

houden, vragen wij u uw mondkapje mee te nemen, voldoende afstand 

te houden en geen handen te schudden. 

U kunt de dienst ook volgen via:                                                          

www.kerkdienstgemist.nl Rossum Gelderland. 


